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Voorwoord

De epische vertelling over onderdrukking en geweld, waartegen de 
onverzettelijk strijder Lyss in verzet komt, verhaalt hoe Lyss en zijn 
vriend Yossi, een ontsnapte slaaf, naar het land Soden gaan. Ichtoral, de 
vader van Yossi, is generaal en ontdekt het militaire talent van Lyss. 
Hij krijgt het bevel over een groeiend onderdeel elitestrijders, vergelijk-
baar met commando’s in moderne legers. Dezelfde Zîn die twee jaar 
geleden het dorp van Lyss en alle andere in de Lindran hebben verwoest 
zijn Soden binnengevallen. Lyss verjaaagt na enkele veldslagen het 
leger van de Zîn. De mooie danseres Miluna keek al die tijd smachtend 
naar hem uit en Lyss geeft toe aan een nieuwe liefde in zijn leven. 

In deel 3 trekt Lyss met zijn geliefde Miluna naar Diriam, het centrum 
van kennis en cultuur. 

Samen met de talentvolle onderzoeker Eunalithon leert Lyss veel 
over de tijd dat Lin nog een culturele grootmacht was. Hij ontrafelt 
het complot van andere grootmachten, zoals het Rijk Zîn tegen Stad-
houder Iospar. 

Zijn aanwezigheid in Diriam trekt vijanden aan; sommigen die eerst 
vrienden leken, blijken in het geheim tegenstanders. Lyss en Miluna 
moeten zelfs vluchten naar het Rijk Zîn, het hol van de leeuw. Ook 
daar weet Lot hen te vinden ...

Vanwege het thema ‘onderdrukking en verzet’ kan het verhaal de 
lezer doen denken aan conflicten en oorlogen die in onze geschiedenis 
voorkomen, te beginnen met de strijd om Troje in de Oudheid tot de 
oorlogen in Oekraïne, Soedan en Gaza nu. 
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In het land van de Dir

Het niemandsland tussen Soden, Seithe en Dir leek op het eerste 
gezicht leeg en saai; bij nader inzien was het juist mooi, zelfs nu het 
zo droog was. Miluna was een stadsmeisje; zij had nooit in de vrije 
natuur rondgezworven en genoot van de zebra’s, antilopen, cheeta’s 
en van het weidse landschap. De dieren lieten zich niet van hun dage-
lijkse bezigheden afleiden. Telkens als ze bij een oase kwamen, was 
het een drukte van belang. Op de derde reisdag kwamen ze in de 
middag bij een meertje van honderd meter doorsnee. In de droge 
omgeving was dit een verzamelpunt voor de dieren: bomen boden 
een schuilplek tegen de zon. Groepen kleine apen verscholen zich in 
de hoge kruinen voor hongerige jachtluipaarden. Het water laafde de 
dorst van giraffen, gazellen, gnoes en kleinere dieren. Miluna keek 
haar ogen uit. Lyss velde een gazelle en Miluna ontstak in woede: 
zo’n mooi dier mocht hij niet doden.

‘Lieverd, wat wil je dan? We moeten eten. Mijn voorraden reiken 
niet tot we de andere kant van deze droge vlakte hebben bereikt en jij 
hebt niets meegebracht. Hier zijn geen winkels of eethuisjes en er is 
geen markt.’

‘Oh nee, natuurlijk niet, je hebt wel gelijk. Had ik eten mee moeten 
nemen?’

‘Als ik af en toe een diertje kan schieten, komen we niets tekort. Je 
moet daar niet boos om worden: ik moet jagen of wij lijden honger. 
Heb je ooit dagenlang geen eten gehad? Yossi en ik hebben dat in het 
hooggebergte meegemaakt. Dat was vreselijk, omdat na dagen niets 
eten onze lichamen niet meer de noodzakelijke inspanningen konden 
opbrengen. We zijn bijna van honger en kou omgekomen en ik bedoel 
echt bijna. Als we één dag later de weg naar beneden hadden gevonden, 
hadden we het niet overleefd.’

‘Hoe weet je dat van die ene dag?’
‘Toen we net beneden waren, zakte ik bewusteloos in elkaar. In het 
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dal kon Yossi eten vinden. Als het op de berg was gebeurd, had hij 
niets gehad om me mee te helpen, zelfs geen hout om vuur te maken 
en ons te warmen. We hadden meer dan een week niets gegeten en 
kauwden al dagenlang op boomschors. Dat is niet voedzaam.’

‘Ik ben heel blij dat ik daar niet bij was!’
‘Ik ook.’
‘Wat nu? Waarom had je mij er niet bij willen hebben? We houden 

van elkaar!’
‘Yossi heeft het op het nippertje gered. Ik heb hem wekenlang verzorgd: 

's nachts warm gehouden en overdag min of meer meegesleept. Dat 
was met twee personen niet gelukt. Dan had ik tussen jullie moeten 
kiezen. Zelfs bij deze hitte krijg ik rillingen als ik eraan denk!’

Miluna beloonde zijn uitleg met een hartstochtelijke zoen.
‘Warm is het zeker, onder de bomen is het koeler. Het is tijd voor een 

middagdutje.’
‘Jij wil niet slapen, ik zie het in je ogen. Het is geen goed idee om hier 

gaan liggen met een dode gazelle naast ons. Binnen de kortste keren 
staat een stel roofkatten en hyena’s te kwijlen naar dat lekkere hapje. 
Paarden en mensen vinden ze ook lekker. We moeten doorrijden tot 
we op een plek zijn die minder druk is en liefst wat hoger zodat we 
de omgeving kunnen overzien. Daar moet dat dier meteen gevild en 
geroosterd worden.’

‘Is het echt zo gevaarlijk hier?’
‘Ik weet het niet. De vorige keer dat ik hier in de buurt was, waren 

we met vijfhonderd man en tegenover ons lag een legerkamp met 
duizenden soldaten. Dan blijven de dieren wel uit de buurt. Met z’n 
tweetjes maken we weinig indruk en met die dode gazelle zijn we 
aantrekkelijk voor leeuwen. Als we merken dat het gevaarlijk wordt, 
kan het te laat zijn. Een enkele roofkat kan ik wel aan met mijn boog, 
twee misschien ook. Leeuwen trekken in groepen rond, dan mogen 
we blij zijn als we nog kunnen vluchten.’

‘Ik durf niet meer te gaan slapen.’
‘Jouw middagdutje was niet bedoeld om te slapen.’
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Enkele dagen later doemden rotsformaties op die er ongemakkelijk uit-
zagen. Ze besloten er aan de zuidkant omheen te rijden. De volgende 
ochtend tuurden ze in de verte naar een groepje mensen die op dieren 
reden die Lyss niet kende, behalve van tekeningen in de bibliotheek van 
Sodente. Miluna had ze lang geleden al eens gezien, toen ze met haar 
vader en haar neefje Yossi de grote dierentuin van Argamos had bezocht.

‘Dat zijn kamelen. Die bulten op de rug zijn hun borsten, daar zit 
melk in, zodat ze heel lang zonder vocht kunnen en mensen kunnen 
er ook van drinken. Ik wist niet dat je op die dieren kunt rijden. Wel 
handig hoor: op je eigen melkbus door de woestijn draven.’

‘Ik heb ze in de bibliotheek gezien, ook met ruiters erop. Over die 
bulten werd iets anders gezegd. Dat maakt niet uit: die dieren zijn 
zeer geschikt voor tochten door de woestijn.’

De kameelruiters hadden hen ontdekt en kwamen naar hen toe.
‘Oei, ken jij toevallig Seithi, Miluna? Ik denk tenminste dat we in het 

land Seithe zijn beland. Ik hoop dat ze niet moeilijk gaan doen.’
‘Ik ken niet één woord Seithi: met gebaren en jouw kaart van onze 

reisroute kunnen we duidelijk maken dat we naar Diriam willen.’
Een groep van veertien ruiters stond voor hen en hun leider reed tot 

vlak bij het stel. Alle ruiters droegen wijde, dunne gewaden die om 
hun lichaam en om hun hoofden gedrapeerd zaten. Als ze reden wap-
perden hun kleren om hen heen, dat scheen hen niet te hinderen. Lyss 
vermoedde dat die gewaden handig waren om het stof van hun lijf en 
uit de ogen te houden. Hij vond de kamelen van dichtbij indrukwek-
kend; ze waren hoger en voller van bouw dan de Kedrozi paarden of 
de merrie van Miluna. Zij had bij haar vertrek uit Soden gekozen voor 
een Kedrozi paard en het hare gedegradeerd tot lastdrager. De paarden 
en kamelen keurden elkaar geen blik of snuffel waardig.

De leider van de groep sprak woorden die ze niet verstonden en ze 
konden aan zijn stem niet horen hoe zijn humeur was. Miluna deed 
het woord. Ze wees naar Lyss, daarna naar zichzelf en noemde hun 
namen. Vervolgens wees ze in de richting waar Diriam ongeveer lag 
en zei de naam van die stad. Daarbij maakte ze loopbewegingen met 
twee vingers op de rug van haar hand, alsof het benen waren. De 
ruiter begreep het en lichtte zijn gezelschap in. De mannen gingen 
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zonder iets te zeggen aan de kant en lieten hen door.
Lyss knikte beleefd naar de kameelruiters en volgde Miluna. Even 

later klonk achter hem weer de stem van de groepsleider:
‘Nee maar, Generaal Lyss. Wat een verrassing!’
Miluna en Lyss keerden zich om.
‘U spreekt Sodeens! Dat is ook een verrassing. Hoe weet u dat ik 

generaal ben?’
‘Gekke vraag: u heeft het teken op uw mouw en uw naam heb ik 

net gehoord. De verhalen over de jonge Sodeense generaal die met 
zijn bataljon twee regimenten en een brigade van de Zîn op de vlucht 
heeft gejaagd, doen over het hele continent de ronde. Waarom gaat u 
naar Diriam? En waarom bent u zonder begeleiders op reis?’

‘Ik heb mijn positie in het leger overgedragen aan een andere officier, 
Yossi geheten, de zoon van generaal Ichtoral, die u wellicht kent. Ik 
ga naar Diriam op uitnodiging van generaal Thaloussis en president 
Merichelloon. Miluna wil naar de beroemde dansacademie in die 
stad. Hoort deze groep bij het leger van Seithe?’

‘Die uitnodiging is een hele eer. Wij zijn inderdaad verkenners van 
het leger. Enige maanden geleden hebben wij op veilige afstand uw 
acties in dit gebied gevolgd. Dat heeft ons ook nog iets opgeleverd. 
De Zîn kochten voorraden in Tibirthe, een stadje dat een halve dag-
reis naar het zuiden ligt. Toen ze hier terugkwamen zagen ze dat 
hun leger weg was. Ze hebben de koopwaar laten staan en zijn met 
de grootste spoed achter hun gevluchte kameraden aan gereden. 
Natuurlijk hebben wij de spullen in dank teruggenomen.’

‘Amusant. Was u eerst niet bang dat ze uw land zouden binnenvallen?’
‘Niet echt. We wisten dat de Zîn al eerder hadden geprobeerd om 

door de Tearollopas Soden binnen te trekken. Het leek duidelijk dat 
niet ons land, maar Soden het doel was van hun inval. Toch waren we 
pas gerust toen u ze verdreven had.’

‘Ik ben blij dat ik u een beetje heb kunnen helpen. Ik hoop ooit nog 
eens uw land te kunnen bezoeken. Naar wie moet ik dan vragen?’

‘U bent welkom bij kapitein Aurithimi en zijn familie, zodra het u 
mag behagen naar Seithe te komen. Vermetele tongen in mijn land 
beweren dat Saï zich in schoonheid kan meten met Sodente, Argamos 
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en Diriam, vooral door haar ligging aan de zee. Dat laatste is een 
voorrecht dat die steden niet genieten. U en uw echtgenote kunnen 
dat straks beter beoordelen.’

‘Echtgenote? De generaal en ik zijn niet getrouwd, hoor.’
‘Dan is het goed dat u naar Diriam gaat. Men zegt dat het een heel 

romantische stad is, bijna net zo lieflijk als Saï en een prachtige omgeving 
voor een trouwerij.’

Ze reden de rest van de dag stevig door tot ze een heuvel bereikten 
met uitzicht op een kleine oase: een geschikte plek voor hun bivak.

‘Wil je wel met me trouwen?’
Miluna zei het onder het afstijgen, alsof het net zo onbelangrijk was 

als de vraag wie van hen vuur zou maken.
‘Ik zat er net over te denken.’
‘Nou, wat vind je?’
‘Ze zeggen dat je eerst lang moet nadenken, voordat je besluit om 

te trouwen. Eigenlijk mag dat niet vaker dan eens in je leven, dus je 
moet goed weten wat je doet.’

‘Mee eens. Wat wordt het?’
‘Ik ben pas net aan het nadenken; hoe kan ik nu al weten wat de 

uitkomst is?’
‘Kom op, Lamsbekje, je weet onderhand toch wat je van me vindt!’
‘Ik vind je lief en mooi; misschien is dat nog niet genoeg om te trouwen.’
‘Dat lijkt mij meer dan genoeg. Zal ik het als een volmondig ‘ja’ 

opvatten?’
‘Ik denk niet dat ik je met argumenten daarvan kan afhouden. Je zou 

alle verstandige dingen die ik wil zeggen tegen me gebruiken en mijn 
avond verpesten. Denk maar wat je wilt.’

‘Goed, dat zal ik doen. Dan hebben we wel iets te vieren, we zijn 
verloofd.’

‘Wat is dat nou weer en hoe vier je dat?’
‘Verloofd is bijna getrouwd. Toen Yossi bij de Kedrozi seks heeft 

gehad met dat meisje dat later nukkig deed, was hij verloofd. Wij vieren 
dat zoals alles wat we vieren: door te neuken.’

‘Eerst eten, daarna zijn we pas verloofd.’


